
Orde voor de morgendienst op Eeuwigheidszondag 2025 
 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Psalm 90:1 

 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond.  

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Lied: 213: 1,2,4 – Morgenglans der eeuwigheid 

 

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 

2 Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

4 Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 

dat wij met U opgestaan 

alle leed vergeten mogen, 

doe ons opgaan tot Uw feest 

onbevreesd.  
 

Inleiding 

Gebed om ontferming en om de Heilige Geest 

 

Gesprek met de kinderen (op het scherm een foto van de levensboom voorin de kerk) 
 

Kinderlied: Ik zal er zijn (Sela) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

 

 (tijdens het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst) 

 

Schriftlezing:  Openbaring 7: 9-17 – NBV21 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&list=RDf4RgXZAEiQg&start_radio=1


 

9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en 

volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze 

voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de 

troon zit, en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier 

wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: 
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot 

in eeuwigheid. Amen.’ 

13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 

vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die 

de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed 
van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 

Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze geen honger 

meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 

17Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het 

leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 

 

Lied: 727: 1,2, 4 – door gemeente, v. 9, 10  – solo door Virág Baranyai 

Allen: 

 
1 Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 

die U beleden in hun aardse strijd, 

zij Uw Naam lof, o Jezus, te allen tijd 

Halleluja, halleluja! 

 
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht 

Gij, Heer', hun loods en licht in storm en nacht; 

Gij hebt Uw pelgrims veilig thuis gebracht. 

Halleluja, halleluja! 

 
4 Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 

Halleluja, halleluja! 

 
Solo:  

 

9 Daar is de koning als een jonge held! 

Hem komen allen tegemoet gesneld 

van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
Halleluja, halleluja! 

 

10 Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest 
Halleluja, halleluja! 

  



Overdenking 

Lied: 730  
 

1. Heer, herinner u de namen 

van hen die gestorven zijn, 

en vergeet niet, dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 

door het woud der eenzaamheid, 

naar het dag en nacht verbeide 

vaderhuis, hun toebereid. 

  

2. Heer, herinner u hun luisterend 

wakker liggen in de nacht 

en hun roepen in het duister, 

de armzaligheid van hun kracht, 

en wil zeer aandachtig lezen 

in de rimpels van hun huid 

de verscheurdheid van hun wezen, 

en wis hunne zonden uit. 

  

3. Die Maria hebt vergeven 

en de rover aan het kruis, 

laat de doden eeuwig leven 

met U in het paradijs. 

Heer, herinner u hun namen, 

oordeel hen en spreek hen vrij, 

en bedek hun schuld en laat hen 

zitten aan uw rechterzij. 

 

 

GEDACHTENIS 

Inleidend woord 

Noemen van namen van overleden gemeenteleden en dierbaren  

(De gemeente blijft zitten. Tussen de namen, terwijl de nabestaanden naar voren lopen, speelt de 

organist) 

In het licht van Christus gedenken wij: 

 

Pieter Zonneveld 



geboren 16 september 1932 

overleden 6 december 2024 

 

Jacobus Kruijne 

geboren 18 februari 1930 

overleden 31 december 2024 

 

 Johanna Elisabeth Nooteboom- van der Reijken 

geboren 26 oktober 1944 

overleden 13 januari 2025 

 

Leny 't Hart- van der Eijk 

geboren 27 oktober 1933 

overleden 7 februari 2025 

 

Elizabeth Cornelia Harteveld- Scheffers 

geboren 27 februari 1937 

overleden 13 februari 2025 

 

Bastiaantje Oostdijk- Maagdelijn 

geboren 28 augustus 1930 

overleden 16 februari 2025 

 

Cornelis Johannes van der Windt 

geboren 18 december 1937 

overleden 4 maart 2025 

 

Dieter Udo Grossklaus 

geboren 29 mei 1944 

overleden 15 maart 2025 

 

Petronella van den Akker 

geboren 7 november 1930 

overleden 19 juni 2025 

 

IJsbrand van Woerden 

geboren 27 augustus 1933 

overleden 6 juli 2025 

 

Willemina Zoutendijk-Huizer 

geboren 9 februari 1928 

overleden 17 november 2025 

 

René Goudriaan 

geboren 11 februari 1958 

overleden 11 mei 2025 

 

Emma Johanna Roodenburg 

geboren op 8 augustus 1953 

overleden op 17 oktober 2025 

 

Gerry van der Sar- te Rietstap 



geboren 20 mei 1942 

overleden 12 november 2025 

  

(Na het aansteken van de kaarsen gaat de gemeente staan) 

 

Met hen gedenken wij in het licht van Christus ook anderen, hier niet hardop genoemd, die ons 

korter of langer geleden zijn voorgegaan, mensen van naam, die ons lief waren en naamlozen: 

kinderen, te vroeg geboren, te jong gestorven, ouderen, eenzaam, onopgemerkt overleden, 

slachtoffers van geweld en oorlog en vele, vele anderen. 

 

(De diaken steekt een kaars aan) 

 

Zingen: Lied 598 

 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 

Stilte  

 

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in 

verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun 

inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ (Openbaring 14: 13) 

 

(De gemeente gaat zitten) 

 

Gebeden 

 

Lied: 905: 1,3,4 – (solo in het Duits door Virág Baranyai) 

1 Wie zich door God alleen laat leiden,  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden  

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt,  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  

 
3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegt,  
u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat,  

weet dat Hij altijd met ons gaat.  



 

 

Collecten 

Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in Zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen, 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in Zijn naam elkaar begroeten, 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Zegen  

de gemeente zingt “Amen” 

 

Na de zegen is er voor in de kerk gelegenheid om de kaarsen en witte steentjes in ontvangst 

te nemen.  

Via de beamer kijken en luisteren we naar  

Lied: ‘De mensen die we missen’ (Sela) 

https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY

